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Stichting Da capo



D O E L  E N  M I S S I E

De doelstelling van de stichting is: 

Het bieden van mogelijkheden aan
(migranten)vrouwen om  nieuwe competenties
en vaardigheden (waaronder taal) aan te leren
waardoor zij beter kunnen participeren in de
samenleving en gaan deelnemen aan de
arbeidsmarkt in vrijwillige of betaalde functies
of starten met een opleiding.

In de praktijk betekent dit dat Da Capo een
laagdrempelige organisatie is waar mensen,
met name vrouwen, welkom zijn om de taal
(beter) te leren, mensen te ontmoeten en zich
op eigen tempo te ontwikkelen waardoor
meedoen in Nederland iets makkelijk wordt.

D E E L N E M E N  A A N  A C T I V I T E I T E N  N A A R  W E N S

De stichting bestaat nu 8 jaar en heeft de huidige activiteiten stapje voor stapje
opgebouwd en uitgebreid. Voor elke deelneemster zijn er verschillende activiteiten om aan
deel te nemen en zo op eigen manier te werken aan de taal, de persoonlijke ontwikkeling
en het uitbreiden van het netwerk en vriendschappen.

"Ik hoef in
Nederland niet
meer bang te zijn
en ik heb rust om
te kunnen
studeren. Bij Da
Capo kan ik
oefenen met
praten". Ziagul



D E  K R A C H T  V A N  D A  C A P O

D E  K W A L I T E I T E N  V A N  D A  C A P O

Gespecialiseerd in taalondersteuning
Laagdrempelig
Flexibiliteit
Individuele begeleiding
Maatwerk
Kleine groepen
Veilige leeromgeving
Gevoel van welkom
Lage kosten
(vrijwel) Geen wachtlijsten

Da Capo heeft na 8 jaar een niet meer weg te denken plek in Apeldoorn op het gebied
van taalontwikkeling en participatie van migrantenvrouwen. Van een klein initiatief
met enkele vrijwillige taalcoaches die in kleine groepjes les geven, groeiden we uit
naar een bruisende organisatie. 

In aanvulling op commerciële taalscholen en buurthuizen en de activiteiten van de
grote welzijnsorganisatie, weet Da Capo de doelgroep goed te bereiken. Zowel via
andere (welzijns)organisaties, de gemeente, ambulante ondersteuners als via familie,
vrienden en buren en de website melden vrouwen zich aan voor onze activiteiten. 



C A P O ?

Bij Da Capo geef ik elke dinsdag ochtend
fietsles. Ik ben een enthousiast fietser en
heb de afgelopen 20 jaar al heel wat
fietsvakanties gemaakt, samen met mijn
vrouw. 

Fietsen geeft mensen vrijheid. Je bent
niet meer afhankelijk van anderen, je
kunt gaan wanneer jij dat wilt. Daarom
geef ik ook les aan mensen die nog niet
kunnen fietsen. 

Met name vrouwen leren in hun land van
herkomst niet fietsen. Op latere leeftijd
leren fietsen is heel goed mogelijk. Ik
probeer ze daarbij te helpen. Door eerst
de techniek van het fietsen onder de knie
te krijgen en daarna langzaam vertrouwd
te raken met het verkeer, en onderwijl
ook de verkeersregels onder de knie te
krijgen.

Vrouwen zijn altijd heel blij als ze voor
het eerst kunnen fietsen, en vragen dan
ook vaak dit op hun mobiele telefoon
vast te leggen, zodat ze het trots aan hun
familie kunnen laten zien. En daar doen
we het voor. 

Bert is fietsvrijwilliger



D E  A C T I V I T E I T E N  B I J  D A  C A P O

D E  A C T I V I T E I T E N  V A N  D A  C A P O

Taallessen op 4 niveaus
Alfabetisering
Taalcafes (op 3 lokaties)
Naaiatelier 
Kookstudio
Fietsles
Activeringscursussen 
Handwerkcafe
Moestuin

Da Capo heeft een gevarieerd aanbod van (taal)activiteiten. De meeste deelneemsters
komen voor de taallessen, en soms ook voor taalles en een andere activiteit.

Maar vrouwen (en mannen) komen ook naar Da Capo om te ontmoeten, om te leren,
om iets te doen wat ze leuk vinden. Gezelligheid en ontmoeting is dan ook de
hoofdreden om te komen. Ook bij deze activiteiten leren de deelneemsters meer
Nederlands en vaak krijgen ze ook meer zelfvertrouwen en durven ze steeds een
beetje meer zelfstandig te doen.

Op sommige plekken zoals het atelier, de kookstudio of de moestuin komen mensen
op een Apeldoorn Werkt Mee plek (particpatieplek voor mensen met afstand tot de
arbeidsmarkt) om werknemersvaardigheden op te doen of om sociale contacten op te
doen.   



-Iedereen is welkom. 
Ongeacht scholingsniveau, mate van
taalbeheersing, mate van studievaardigheden,
migratieachtergrond, aantal jaren in Nederland.

-Maatwerk en flexibiliteit. 
Bij elke deelneemster wordt gekeken naar
interesses, studievaardigheden, dagdelen die ze
kunnen deelnemen. Er wordt altijd een passende
plek gezocht. Mocht een taalgroep toch niet
passend zijn, dan kijken we naar een andere
groep. Doorstroom is eenvoudig en is voor elke
deelneemster op eigen tempo

-Gezelligheid. 
De sfeer is prettig en fijn. Er heerst altijd
gezelligheid, zowel in de lessen als in de pauzes.

-Veiligheid.
 Omdat er vrijwel alleen vrouwen komen, is het
voor vrouwen een veilige plek waar zij ook over
problemen en thuissituaties kunnen praten.

-Kleine groepen. 
De groepen zijn maximaal voor 7 personen. In
een kleine groep is het makkelijker om te praten
en om aan de beurt te komen. De focus ligt op
spreken.

W A A R O M  K O M E N
V R O U W E N  Z O  G R A A G
N A A R  D A  C A P O ?  



D O E L G R O E P
W I E  K O M E N  E R  N A A R  D A
C A P O ?



De doelgroep die naar Da Capo komt is
zeer divers. Eigenlijk is iedereen welkom,
die Nederlands wil leren of verbeteren of
op zoek is naar een leuke en gezellige
plek om andere mensen te ontmoeten.

Er zijn verschillende redenen voor
mensen om naar Nederland te komen.
Sommige mensen ontvluchten hun
thuisland. Andere mensen komen voor
een partner naar Nederland. Weer
anderen komen voor een studie of voor
werk. 

En voor iedereen geldt dat integreren in
de samenleving erg moeilijk is. Contacten
maken met Nederlanders is niet altijd
even gemakkelijk, zeker niet als je geen
werkomgeving hebt waar Nederlanders
zijn. Of als je geen plek hebt waar je
naartoe gaat zoals een buurthuis of sport. 

Maar ook Nederlanders komen naar Da
Capo. Zij komen via re-integratie bureaus
of de gemeente. Dat zijn dan vaak
leerwerktrajecten. 

W E L K E  M E N S E N
B E Z O E K E N  D A  C A P O ?

" I K  H E B  H E E L  V E E L  G E L E E R D  B I J  D A  C A P O .  H E E L  V E E L  N I E U W E
W O O R D E N ,  I K  H E B  E R  L E R E N  F I E T S E N  E N  M I J N  C E R T I F I C A A T
G E H A A L D .  O O K  H E B  I K  N A A I L E S  G E H A D  I N  H E T  N A A I A T E L I E R

E N  N U  K A N  I K  A L S  V R I J W I L L I G E R  I N  H E T  N A A I A T E L I E R
H E L P E N .  E N  I K  H E B  V E E L  N I E U W E  M E N S E N  L E R E N  K E N N E N .  I K

B E N  B L I J  M E T  D A  C A P O " .  E L I F
 



N A T I O N A L I T E I T E N

Er komen heel veel nationaliteiten naar Da
Capo. 

Het aantal landen varieert natuurlijk elke
keer weer, maar over het algemeen zijn er
tussen de 30 en 35 verschillende
nationaliteiten aanwezig.

Stand van zaken in Oktober:
De meeste vrouwen zijn afkomstig uit
Turkije, Iran en Oekraïne. 

3 0 - 3 5  N A T I O N A L I T E I T E N
B I J  D A  C A P O
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De Turkse doelgroep is wel divers: vrouwen die al lange tijd in Nederland wonen en
de taal nooit goed hebben geleerd, vrouwen die onlangs gevlucht zijn uit Turkije en
in het AZC wonen.

De Iraanse vrouwen zijn met name studenten van de Wittenburg University of
applied Sciences of zijn de partner van een student. Een aparte doelgroep die
verder nergens terecht kan voor taallessen.

Er zijn uiteraard ook een aantal vrouwen uit Oekraïne bij Da Capo gekomen om de
taal te leren. Deze groep is nog niet zo stabiel. Sommigen zijn weer teruggegaan
naar Oekraïne en anderen zijn gaan werken waardoor ze niet meer naar taalles
konden komen. 

D E  D O E L G R O E P  D I E  N A A R  D A  C A P O
K O M T  I S  Z E E R  D I V E R S



Jackie werkt ruim 1,5 jaar bij Da Capo, waarvan nu een jaar als coördinator van het
naaiatelier. Ze vindt het haar leukste baan ooit, zoveel verschillende vrouwen met
zoveel verschillende achtergronden, dat vergroot haar wereldbeeld enorm vertelde
ze. Jackie vindt het mooi als ze ziet dat de deelnemers opbloeien nadat ze vaak stil
en soms wat afwerend binnen zijn gekomen en als ze ziet dat ze groeien in hun
zelfverzekerdheid. Het is een wisselwerking, ook voor haarzelf is er ruimte om te
groeien en uitdaging in het werk. 

Maggy is in 2021 in contact gekomen met Da Capo. Vanuit haar ervaring als
ondernemer wilde ze graag expertise inzetten voor Da Capo. Daarnaast hoopt ze
binnen Da Capo de migrantenvrouwen iets aan te kunnen reiken vanuit haar
educatieve achtergrond, Er zit zoveel meer talent verscholen in de migranten
vrouwen, zij vindt het prachtig een bijdrage te kunnen leveren die talenten en
vaardigheden te helpen ontwikkelen. 

Ze hebben elkaar gevonden en vormen nu een goed team. Zo zijn er allerlei
werkbeschrijvingen voor de producten die in het atelier gemaakt worden, gekomen.
Ze zijn samen op zoek gegaan naar andere mogelijkheden om voor de gemaakte
producten nieuwe afzet te vinden. In juni 2021 hebben ze daarom met nog een paar
vrijwilligers van het atelier op de culturele pleinmarkt een stand bemand, net als in
september tijdens het Zero Waste festival, om zowel de stichting als de
werkzaamheden van het naaiatelier onder de aandacht van het publiek brengen. 
Jackie en Maggy kunnen het goed met elkaar vinden en hopen met hun
enthousiasme en ieders eigen expertise samen met de andere vrijwilligers het
naaiatelier tot een bloeiende werkervaringsplek voor de migrantenvrouwen te
maken.

M A G G Y  E N  J A C K I E  W O R D E N
 B L I J  I N  H E T  N A A I A T E L I E R



FIETSLES

"Ik ben zo blij met dit certificaat. Voor mij
is dit het mooiste certificaat dat ik ooit
heb gekregen".
 Busaina

D A  C A P O  G E E F T  A L  J A R E N L A N F  F I E T S L E S .  V A A K
K U N N E N  V R O U W E N  M E T  E E N
M I G R A N T I E A C H T E R G R O N D  N I E T  F I E T S E N
H I E R D O O R  Z I J N  Z E  V A A K  A F H A N K E L I J K
H U I S G E N O T E N  O M  E R G E N S  N A A R T O E  T E  G A A N .
O F  Z E  M O E T E N  M E T  D E  B U S  E N  D A T  K O S T  T I J D
E N  G E L D .

H E T  I S  B E L A N G R I J K  O M  T E  L E R E N  F I E T S E N .  D E
B E R E I K B A R E  A F S T A N D  W O R D T  G R O T E R  E N  O O K
N E E M T  D E  Z E L F S T A N D I G H E I D  T O E .

D A  C A P O  I S  D E  E N I G E  O R G A N I S A T I E  I N
A P E L D O O R N  D I E  M O M E N T E E L  F I E T S L E S
A A N B I E D T .



Tslat (38)  komt uit Eritrea en is sinds 2017 in Nederland. Zij heeft in Eritrea alleen
basisschoolonderwijs gevolgd. Ze heeft een inburgeringscursus gedaan en is
daarvoor geslaagd. Ze is moeder van 6 kinderen in de leeftijd 9 tot 22 jaar.

Begin mei 2022 is zij, op advies van haar contactpersoon van de gemeente, naar Da
Capo gekomen. Zij is begonnen in het taalcafé en in de kookstudio. Bij de vraag
"wat wil je doen in de toekomst in Nederland", zei ze dat ze wilde werken.

Tslat is altijd vrolijk en opgewekt en zeer positief ingesteld. Ze heeft in de
kookstudio werkervaring opgedaan en veel Nederlands gepraat.

Omdat ze graag wilde gaan werken is ze mee gaan doen aan de cursus
"arbeidsmarkt oriëntatie". Zij heeft mede door alle tips van de cursus, zelfstandig
werk gezocht en werkt nu 20 uur bij schoonmaakbedrijf GOM.

T S L A T  U I T  E R I T R I A  W E E T  W A T  Z E  W I L
E N  I S  E E N  D O O R Z E T T E R



Ik ben Ahlam en ik ben 20 jaar. Ik kom uit Irak en woon 2 jaar in Nederland. Mijn
hobby's zijn tekenen en lezen en ik houd van school dus ik studeer veel in mijn vrije
tijd. Ik ga naar Da Capo om te studeren, want bij Da Capo heb je de kans om je taal
te verbeteren terwijl je veel mensen ontmoet. 

Ik ben pas 6 maanden bij Da Capo, en ik ben heel tevreden omdat de mensen aardig
zijn en ze werken als vrijwilligers. Ze doen hun best om Da Capo bekender te
maken.

Aan het einde wil ik zeggen dat Da Capo je zal helpen om te taal te leren en
activiteiten te doen en mensen te leren kennen. 

Ahlam is bezig met inburgering bij een taalschool. Daarnaast komt zij 2x per week
naar Da Capo. Ze heeft een grote drijfveer om de taal te leren en ambities om te
gaan studeren.  

A H L A M  U I T  I R A K  I S  E E N  S L I M M E
J O N G E  M E I D  D I E  Z E E R  L E E R G I E R I G  I S



V R I J W I L L I G E R S
M A K E N  D A  C A P O

Da capo is een stichting die bijna alleen
door vrijwilligers wordt gevormd. 

Naast 1 betaalde kracht, de oprichtster
van de stichting, zijn alle mensen die zich
inzetten vrijwilliger. Dat is best bijzonder
en uniek. En daar zijn we trots op!

Vrijwilligers kunnen heel veel soorten
activiteiten oppakken en uitvoeren. Er
zijn veel vrijwilligersfuncties bij Da Capo. 

In het diagram staat aangegeven welke
functies er gedaan worden en hoeveel
mensen per functie actief zijn.

V R I J W I L L G E R S  Z I J N
O N M I S B A A R !

I E T S  V O O R  E E N  A N D E R  K U N N E N  B E T E K E N E N ,  W A A R D E R I N G ,
A F W I S S E L I N G ,  L E U K E  C O L L E G A ’ S  E N  B I J Z O N D E R E  V E R H A L E N :

D A A R O M  V I N D  I K  H E T  Z O  L E U K  B I J  S T I C H T I N G  D A  C A P O .  A N N E T T E
T A A L C O Ö R D I N A T O R

 





Dao is een dame van 65 jaar en komt uit Vietnam. Ze woont al lange tijd in
Nederland. Via een vriendin is ze een paar jaar geleden naar Da Capo gekomen om
haar Nederlands te verbeteren. 

Maar naast het oefenen van de taal is voor Dao de gezelligheid eigenlijk veel
belangrijker. Ze vindt het fijn om samen te zijn met andere vrouwen.

En Doa doet veel verschillende dingen. Thuis is ze altijd aan het bakken of aan het
haken. Dat zijn grote hobby's. Ook bij Da Capo is ze actief, ze komt 3 keer per
week. Ze helpt in net naaiatelier bij de produkten die gemaakt worden, ze komt naar
het handwerkcafe om samen met andere vrouwen te haken en te kletsen en ze
komt 1 keer per week naar een taalles.

En als er een feestje is, dan is Dao van de partij. Dan heeft ze weer iets lekkers
gemaakt voor op de buffettafel. 

D A O  I S  E E N
D U Z E N D P O O T  D I E  V A N
G E Z E L L I G H E I D  H O U D T



Kibra komt uit Eritrea. In 2020 is zij bij Da Capo gekomen op een cursus die de gemeente Apeldoorn als
opdracht had gegeven. Deze cursus was bedoeld voor vrouwen met een zeer laag taalniveau en weinig
sociale contacten en activiteiten.

Kibra sprak inderdaad erg weinig Nederlands. In Eritrea heeft zij geen onderwijs kunnen volgen door
allerlei omstandigheden. Zij is als analfabete naar Nederland gekomen. Hier heeft ze inburgering gedaan
(alfabetisering) en omdat het niet lukte een vrijstelling gekregen.

Al tijdens de cursus was Kibra erg actief. Ze kwam bijna altijd naar de lessen. Na afloop is ze begonnen in
het naaiatelier. Dat was ook nog een uitdaging, want leren knippen en meten heeft ze ook nooit geleerd.
Maar ook dat heeft ze stapje voor stapje geleerd en nu werkt ze mee in de productie van de producten.  

Ze is op een Apeldoorn Werkt Mee plek geplaatst om werkervaring op te doen, sociale contacten te
vergroten en haar Nederlands te blijven verbeteren,

Ook komt ze 1x per week naar Nederlandse les. En heeft ze zelf gevraagd of ze 1x per week gastvrouw
mocht zijn. Zij maakt dus schoon en zet de koffie en thee en ruimt alles weer netjes op. Ze komt dus 4x
per week naar Da Capo en is dus lekker actief.  

K I B R A  W E R K T  H A R D  A A N
H A A R  O N T W I K K E L I N G



Edith is begonnen als taalvrijwilliger in september 2020

Door Corona konden we helaas een tijdje geen les geven op locatie bij Da Capo. Via
Zoom hebben ik wekelijks les gegeven en contact gehouden met mijn dames. Ook
voor mij was dit een nieuwe uitdaging en een nieuwe manier van lesgeven. Het
werkte wonderbaarlijk goed ( ook al ben ik technisch behoorlijk onhandig ). 

Inmiddels komen we fysiek weer bij elkaar op locatie bij Da Capo en dat heeft toch
mijn voorkeur maar ook van de dames van mijn groepje. Naast de Nederlandse taal
leren is elkaar ontmoeten, het gezellig en leuk met elkaar hebben elkaar minstens zo
belangrijk. 

Zelfstandig lesgeven aan een groepje vrouwen, het enthousiasme en de motivatie
van de deelnemers maakt dat ik wekelijks met veel plezier weer naar Apeldoorn rijd.

T A A L V R I J W I L L I G E R  E D I T H  O V E R  H A A R
W E R K  B I J  D A  C A P O



Voor sommige mensen is meedoen in Nederland en/of de maatschappij moeilijk. Soms
door een grote taalbarrière, maar soms ook door ziekte of andere problematiek vallen
mensen uit het reguliere werkproces waardoor ze thuis komen te zitten. 

Voor mensen met een bijstandsuitkering is het programma “Apeldoorn Werkt Mee”
(AWM) opgezet door de gemeente. Verschillende maatschappelijke organisaties en
bedrijven bieden participatieplekken aan. Hier kunnen mensen terecht om bijvoorbeeld
sociale contacten op te doen, werkritme (weer) te krijgen, werknemersvaardigheden te
verbeteren en ook om de taal beter te leren. Deelnemers van een AWM plek worden op
een participatietrede geplaatst die passend is bij de situatie. Zie de website voor meer
informatie: https://apeldoornwerktmee.nl/  

Mensen die op Trede 4 worden 
geplaatst bij Da Capo hebben meestal 
een vrijwilligersfunctie. Zij werken op 
de administratie, als oppasvrijwilliger 
of als begeleider in het atelier of de kookstudio. 

V R I J W I L L I G E R S W E R K  A L S  O P S T A P
N A A R  M E E D O E N  O F  B E T A A L D  W E R K

https://apeldoornwerktmee.nl/


Ayse (46) komt uit Turkije en woont 27 jaar in Nederland. In Turkije heeft ze
basisschool gedaan. In juli 2019 kwam ze naar Da Capo op aanraden van de
gemeente. Ayse vindt zelf dat haar Nederlands niet goed is en schaamt zich daarvoor.
Ze is moeder van 2 kinderen en is gescheiden van haar man. 

Naast taalles is ze ook in de kookstudio begonnen als deelneemster. Ze houdt erg van
koken en bakken en doet dat heel erg veel thuis.  

Ze is een beetje onzeker over zichzelf en haar taal.  Maar ze is een krachtige vrouw en
de afgelopen 3 jaar is ze enorm gegroeid en opgebloeid. 

Nu is ze op vrijdag de begeleider in de kookstudio. Zij is degene die overlegt wat er
gemaakt gaat worden, doet de boodschappen en heeft de leiding. Dit is een
Apeldoorn Werkt Mee traject op trede 4. Een opstap naar betaald werk in de
toekomst.

A Y S E  U I T  T U R K I J E  I S  E E N  S T E R  I N  D E
K E U K E N



D E  L O C A T I E S  V A N  D A  C A P O

Da Capo is actief op 4 plekken in de stad

H I E R  I S  D A  C A P O  A C T I E F

Hoofdlocatie aan de Eksterweg
Taalcafé Ut Huussie (centrum) in een buurthuis van Stimenz
Thee, taal en koffie en de cursus Ik doe mee! in locatie 1005
(Zevenhuizen) in een locatie van de gemeente 
Taalcafé in buurthuis Orca (Orden)

Met dank aan deze organisaties kan Da Capo deze Taalcafé's
aanbieden in de wijken. 



DE VERHUIZING

Da Capo is een metafoor voor Opnieuw
beginnen. Het is een muziekterm maar
wordt als metafoor gebruikt. Migranten
beginnen een nieuw leven in Nederland
en de materialen van het atelier krijgen
ook een nieuw leven. 

Met dit nieuwe pand is Da Capo zelf ook
opnieuw begonnen.  In juni was pas de
officiele opening door de wethouder. 

Opnieuw beginnen

Per 1 januari 2022 is Da Capo gehuisvest
in een mooi oud gebouw; De Finse
School. Het betreft een monumentaal
pand dat door Finland geschonken is in
1948 tijdens de wederopbouw. 

van bedrijfspand
naar eigen
buurthuis

Voorheen zaten we in een
bedrijvenpand. Nu hebben we dit mooie
pand tot onze beschikking. Er is zelfs
een tuin bij waar ook een nieuw project
is gestart: een moestuin. 

Eigen ruimte en
tuin



D E  M O E S T U I N

Het nieuwe pand heeft een tuin, maar deze was een beetje saai. al snel hebben we
besloten om een moestuin op te starten. de moestuin is een leuke ontmoetingsplek waar
mensen de handen uit de mouwen kunnen steken en ook egzellig met elkaar een kopje
koffie drinken in de pauze. 

De aftrap was tijdens NL Doet van het Oranje Fonds. Toen hebben bewoners van het
AZC meegeholpen om de tuin startklaar te maken. In een dag tijd was de groenstook
veranderd in moestuinbedden met looppaden van houtsnippers.

Gedurende de zomer is een groep van 5 a 6 mensen aan het werk geweest en zijn er
enkele groentes geoogst en hebbe n we mooie zonnebloemen in de tuin gehad. 

Veel van de mensen die in de tuin werken, zijn via een re-integratiebureau of Apeldoorn
Werkt Mee geplaatst. 

V A N  K A L E  T U I N  N A A R  M O E S T U I N



"Ik werk sinds de zomer van 2020 als vrijwilliger bij het naaiatelier van Da Capo. Ik begeleid
vrouwen bij onze naaicursus en bij onze eigen productielijn. 

Het was voor mij een kleine sprong in het diepe, omdat ik zelf nog niet zo lang naai. Inmiddels is
mijn zelfvertrouwen flink gestegen door de samenwerking met zoveel verschillende mensen. 

Heel bijzonder om op deze manier nieuwe vaardigheden te leren en om door te geven. Nieuwe
dingen leren is niet altijd makkelijk. Of dat nou een nieuwe taal, cultuur of vaardigheid is maakt
daarbij niets uit. 

Ik doe mijn best om een positieve omgeving te creëren waarbij iedereen zich vrij voelt om te
leren en groeien. 

Eveline is ondertussen uitgestroomd naar een (betaalde) opleiding in de ICT

A T E L I E R V R I J W I L L I G E R  E V E L I N E  
O V E R  H A A R  W E R K  B I J  D A

C A P O



KINDEROPPAS

Moeders met jonge kinderen kunnen moeilijk deelnemen aan
activiteiten en /of lessen als zij jonge kinderen hebben. Zij gaan
pas naar de peuterspeelzaal als ze 2,5 jaar oud zijn, en dan ook
niet elke dag. 

Bij Da Capo kunnen deze moeders hun kind meenemen omdat er
een kinderruimte is en er oppasvrijwilligers zijn.

Het is voor de kinderen ook een hele goede eerste stap om te
leren. Spelen met andere kinderen, samen eten en drinken,
Nederlands horen en gaan spreken. En vaak zijn ze voor de
eerste keer zonder hun moeder, wat in het begin erg wennen is,
maar na een tijdje vinden ze het heel erg leuk. 

M O E D E R S  K U N N E N  D E E L N E M E N  D O O R
K I N D E R O P P A S



"Iets voor een ander kunnen betekenen, waardering, afwisseling, leuke collega’s en bijzondere
verhalen: daarom vind ik het zo leuk bij Stichting Da Capo.

Ik ben taalcoördinator en ik regel alles wat met taal te maken heeft. Ik zoek geschikt lesmateriaal
voor de verschillende taalgroepen, regel de groepsindeling en het rooster, zoek nieuwe
taalvrijwilligers en ik voer intakegesprekken met nieuwe deelnemers. 

Tijdens het intakegesprek praten we over de wensen en doelen van de deelnemer en wat Da
Capo voor hen kan betekenen. Dit kan alleen taalles zijn, maar we organiseren ook cursussen en
activiteiten. De dames en een enkele heer hebben allemaal een andere achtergrond, maar ze
willen de taal leren om mee te kunnen doen in de maatschappij. Daar heb ik enorm respect voor
en ik vind het fijn dat ik daar een kleine bijdrage aan kan leveren. 

T A A L C O O R D I N A T O R  A N N E T T E
O V E R  H A A R  W E R K  B I J  C A P O



Elif: "Ik heb heel veel geleerd bij Da Capo. Heel veel nieuwe woorden, ik heb er leren fietsen en mijn
certificaat gehaald. Ook heb ik naailes gehad in het naaiatelier en nu kan ik als vrijwilliger in het
naaiatelier helpen. En ik heb veel nieuwe mensen leren kennen. Ik ben blij met Da Capo".

Elif komt uit Turkije en woont sinds 2002 in Nederland. Ze is door de gemeente verwezen naar Da Capo.
In eerste instantie kwam zij voor fietsles. Zij zat geisoleerd thuis, had weinig tot geen contacten. Omdat
ze onder bewindvoering staan, was er ook veel stress thuis en zorgen.
In 2020 is ze begonnen in het naaiatelier en met taalles. 

Zij is binnengekomen als verlegen vrouw. Ze durfde niet zo goed te praten. Ze schaamde zich voor haar
Nederlands. Al snel voelde ze zich op haar gemak en begon ze meer te praten. Omdat ze goed kan
naaien is ze in 2021 vrijwilliger geworden en ondersteunt zij de andere vrijwilligers/begeleiders in het
atelier. 

Nu vindt ze het heel erg fijn om bij da Capo te zijn, ze komt 4x per week: 2x in het naaiatelier en 2x voor
taalles. De stress is minder geworden en ze heeft fijne contacten opgedaan.  

E L I F  H E E F T  H A A R
Z E L F V E R T O U W E N  E N O R M

V E R G R O O T  



A P R I L  2 0 2 1ACTIVITEITEN EN
UITSTAPJES

vrouwendag 8 maart: creatieve
workshops en buffet
Suikerfeest in mei: buffet
Opening Finse School door wethouder
Cultuur bij je Buur: muziekgroep in de
tuin
Uitstap naar Theater Orpheus
Sinterklaasviering (in december) met het
cadeautjesspel en lekkernijen om uit te
delen en een bezoek van de Sint en Piet

Door de Corona pandemie hebben we in
2022 minder activiteiten georganiseerd dan
normaal gesproken. 

Afgelopen jaar hebben we de volgende
activiteiten gedaan:

Leuke activiteiten
voor de doelgroep

Bezoek aan een siertuin in Nijbroek in
juni met een high tea
Wandeling met een gids over het terrein
van 's Heerenloo in Apeldoorn met koffie
en gebak
Filmavond van het filmfestival HER

Elk jaar worden er 2 of 3 uitstapjes
georganiseerd voor alle vrijwilligers.
afgelopen jaar was dat:

Vrijwilligersuitjes

Af en toe staan we op een markt of
braderie om de producten van het
naaiatelier te verkopen of lekkernijen. In
2022 was dat:
De Maten in geuren en Kleuren
Culturele pleinmarkt juni
Dag van de duurzaamheid in oktober

Deelname aan
markten



DE KOOKSTUDIO IN
BEELD

Golandam (Afghanistan) en Thippa
(Nederlands met Indonesische roots) komen
allebei op maandag naar de kookstudio.

Waarom komen jullie hier?
Het is gezellig om samen te koken met andere
mensen geven beide dames aan. Ook zeggen ze
dat sociale contacten hebben heel fijn is. 

Golandam: "het is niet goed om thuis te zitten,
ik ben 5 dagen per week bezig. Dat is
belangrijk".

Thippa: ik vind het leuk om nieuwe recepten te
leren en eten uit andere landen te leren kennen. 

Klant aan het woord:
Hoe heeft u kennisgemaakt met de
Kookstudio van Da Capo.
Ik heb kennisgemaakt met de maaltijden
van de kookstudio door een vriendin, die
bestelde maaltijden bij Da Capo.

Wat is u ervaring met de maaltijden?
-de variatie van gerechten is goed.
-De kwaliteit is goed.
-Er is een goede afwisseling tussen Kip en
vleesgerechten, maar af en toe vis zou ook
lekker zijn.
-De gerechten zijn goed gekruid, niet te
sterk en niet te flauw.

Hoe tevreden bent u?
Erg tevreden, daarom bestel ik ook iedere week.

DE KOOKSTUDIO IS EEN LEERPLEK VOOR DE
DEELNEEMSTERS, MAAR OOK EEN GEZELLIGE

ONTMOETINGSPLEK. SAMEN KOKEN EN ZORGEN DAT DE
BESTELDE MAALTIJDEN OP TIJD KLAAR ZIJN,

NEDERLANDS OEFENEN EN VRIENDEN MAKEN, DAT
GEBEURT ER IN DE KOOKSTUDIO.  



Hoe kan Da Capo
haar
werkzaamheden
uitvoeren?

Onze financiële middelen in beeld

Als Stichting moet Da Capo het benodigde

geld voor de begroting zelf zoeken. De

afgelopen jaren hebben Fondsen het werk

van Da Capo ondersteund. 

Verder zijn er eigen inkomsten via een

kleine bijdrage van de deelneemsters voor

de taallessen en door de verkoop van de

kookstudio en het naaiatelier. 

Fondsen die Da Capo hebben

ondersteund:

Oranjefonds € 10.000

VSB Fonds € 10.000

Dioraphte € 15.000

De Johanna Donk Grote Stichting € 5.000

Van der Santheuvel Sobbe € 7.500

PIN € 10.000

Stichting Haella € 4.000



Financiële middelen in
beeld (Prognose)

De kosten en baten in het
kort

€ 122.000

€ 119.000

Totale (verwachte )inkomsten 2022

Totalen verwachte uitgaven 2022

€ 58.000 € 41.000 € 23.000

Fondsen Eigen inkomsten via
lesgelden en verkoop

en crowdfunding

Subsidie gemeente
Apeldoorn

Voor het complete financiele jaarrekening  over 2022 verwijzen we naar het
document dat begin 2023 online zal staan op onze website



A C T I E S  E N
C R O W D F U N D I N G

Da Capo wordt soms ook door particulieren en/of organisaties
ondersteund door acties of crowdfunding. Het afgelopen jaar
waren dat de volgende acties. 

Theater Orpheus. Aankoop van tassen van oude banners en
verkoop van snert. 

Familie Hoogeboom/Jansen. Catering van verjaardagsfeest
en inzameling cadeaugeld tbv Da Capo. 

Rabo Clubsupport. Stemactie voor verenigingen.

Donatie van zonnenscherm van fam. Weusthuis

Particuliere gift voor installatie van de  keuken. 

 

 

 


