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Alweer een jaar voorbij! Stichting Da Capo heeft wederom het afgelopen jaar veel 
vrouwen weten te bereiken. Vrouwen met een migrantenachtergrond die behoefte 
hebben aan een plek waar zij andere vrouwen kunnen ontmoeten, de Nederlandse 
taal kunnen leren en meer meekrijgen over de Nederlandse maatschappij in het 
algemeen, werkvaardigheden op kunnen doen en zich kunnen oriënteren op een 
vervolgstap zoals werk of vrijwilligerswerk. 

En afgelopen jaar was er ook een mijlpaal: de stichting heeft haar 10-jarig bestaan 
gevierd! Al 10 jaar biedt de stichting een veilige en fijne plek aan vrouwen. 
Laagdrempelig, iedereen is welkom. En dat blijkt een succesformule te zijn. Veel 
vrouwen weten de weg te vinden en melden zich aan. Maar ook andere (hulp) 
organisaties sturen vrouwen door, evenals de gemeente die vrouwen helpt bij het 
vinden van een geschikte participatieplek. 

Helaas is het afgelopen jaar in de samenleving veel gebeurd, mede dankzij het 
nieuwe kabinet dat door de kiezers is verkozen tot volksvertegenwoordiging. Hele 
groepen mensen worden weggezet als zondebok voor de huidige sociale en 
economische problemen in Nederland. Polarisatie steekt weer de kop op. Dat is 
geen goede ontwikkeling en Da Capo laat graag een ander beeld zien. 
Respect hebben voor elkaar, voor elkaars culturele achtergrond, religie en 
opleidingsniveau. Daar begint het mee. En dat is waar Da Capo voor staat. iedereen 
is welkom en iedereen respecteert elkaar. En gelukkig gaat dat binnen da Capo erg 
goed. 

We hebben er weer een mooi jaar van gemaakt. Met weer veel nieuwe 
aanmeldingen, leuke activiteiten voor zowel doelgroep als vrijwilligers. De stichting 
staat sterk, is goed bekend in Apeldoorn en voor vele vrouwen een startpunt om 
beter mee te kunnen doen. 
In dit jaarverslag weer in woord en beeld een overzicht van alles wat Da Capo biedt 
en doet. En een inkijkje in de levens van deelneemsters en van vrijwilligers die 
omkijken naar hun medemens en Da Capo maken tot wat zij is: een fijne plek om te 
leren en te ontmoeten. 

Marleen Hoogeboom 
Projectcoördinator 



Marleen is een 49-jarige duizendpoot. Geboren in Apeldoorn, maar op haar 18e 
voor een jaartje naar Mexico gegaan als uitwisselingstudent. Daarna een studie in 
Wageningen gevolgd waar ze zowel voor haar stage als haar afstudeeropdracht 
naar het buitenland is geweest (Costa Rica en Peru). Na de studie verhuisd naar 
Peru en daar een project opgezet voor straatkinderen, later kansarme jongeren. 

Eenmaal weer terug in Nederland heeft ze twee 
jaar kunnen werken voor een organisatie waar 
mensen met en mensen zonder beperking aan 
elkaar gekoppeld werden. Integratie van die 
doelgroep is ook nog steeds niet heel gewoon in 
Nederland. 

Daarna was er geen werk meer te vinden in het 
sociale domein door de krapte op de 
arbeidsmarkt. Na 1,5 jaar gewerkt te hebben in de 
thuiszorg heeft Marleen het plan opgevat om zelf 
een stichting op te richten en toch weer sociaal 
aan de slag te gaan. 

Opn·euw beginnen 

De stichting die ze oprichtte, was bedoeld 
voor vrouwelijke migranten. Omdat ze een 
onderbuik gevoel had dat veel vrouwen weinig 
buiten de deur komen, minder werken dan 
mannen en de taal 

ook slechter leren dan mannen. Een toepassellijke 
naam werd gezocht en dat werd: Da Capo. Het is 
een muziekterm, dat betekent dat een stuk 
opnieuw gespeeld moet worden, ofwel vanaf het 
begin beginnen. Dat is wat migranten ook doen in 
een nieuw land: opnieuw beginnen. 

Dat het een goed plan was, is gebleken: na 10 jaar 
staat er een bloeiende organisatie die veel aanloop 
heeft van de doelgroep. Ook vrijwilligers weten de 
weg goed te vinden en helpen graag de vrouwen 
op weg in Nederland. 

"Geloofsverschillen, opleidingsverschillen en 
andere verschillen vallen weg als vrouwen bij Da 
Capo komen. iedereen is welkom en iedereen 
wordt gerespecteerd. Dit is wat het zo'n erorm 
fijne plek maakt" aldus Marleen. 



DOELSTELLING 

De doelstelling van de stichting is: Het bieden 
van mogelijkheden aan (migranten)vrouwen 
nieuwe competenties en vaardigheden 
(waaronder taal) aan te leren waardoor zij 
beter kunnen participeren in de samenleving 
en gaan deelnemen aan de arbeidsmarkt in 
vrijwillige of betaalde functies of opleiding. 

In de praktijk betekent dit dat Da Capo een 
laagdrempelige organisatie is waar mensen, 
met name vrouwen, welkom zijn om de taal 
(beter) te leren, mensen te ontmoeten en zich 
op eigen tempo te ontwikkelen waardoor 
meedoen in Nederland iets makkelijker 
wordt. 

De stichting bestaat nu 10 jaar en heeft de 
huidige activiteiten stapje voor stapje 
opgebouwd en uitgebreid. Voor elke 
deelneemster zijn er verschillende activiteiten 
om aan deel te nemen en zo op eigen manier 
te werken aan de taal, de 
persoonlijke ontwikkeling en het 
uitbreiden van het netwerk en 
vriendschappen en 
werknemersvaardigheden op te doen. 



WAT MAAKT STICHTING 

DACAPO UNIEK? 

Tien jaar geleden richtte Marleen 
Hoogeboom Stichting Da Capo op met 
het idee dat er weinig aanbod was voor 
de groep migrantenvrouwen die als 
nieuwkomer in Apeldoorn kwamen 
wonen. Migranten die naar een ander 
land verhuizen of vluchten, moeten 
opnieuw beginnen in dat land. Da Capo is 
een term uit de muziek en betekent vrij 
vertaald "opnieuw beginnen". Een 
mooie naam dus voor een 
organisatie die 

mensen helpt en ondersteunt die 
opnieuw moeten beginnen. 

En van een kleine organisatie met enkele 
vrijwilligers, is de stichting nu vrij groot 
gegroeid met ruim 65 vrijwilligers en 
ongeveer 170 deelneemsters maandelijks 
die naar alle activiteiten komen die de 
stichting biedt. 

Een organisatie die net even anders is .... 

"Ik ben heel blij 
dat ik samen 
met andere 

vrouwen kan 
koken en lol 

maken" 

- Vrijwel helemaal gerund door heel veel
vrijwilligers, met minder dan 1 Fte betaalde
kracht.

- Kinderoppas aanwezig waardoor moeders met
kleine kinderen ook kunnen komen

- Een fijne plek voor mensen met een afstand tot
de arbeidsmarkt die hier een
dagbestedingsplek kunnen vinden of kunnen
werken aan werknemersvaardigheden en
daardoor doorstromen naar betaald werk of
een andere minder beschutte werkplek

- Een plek waar vrouwen op de Z-route van de
inburgering (nieuwe wet) hun participatie-uren
kunnen maken

- Iedereen is welkom. Ongeacht het niveau van
de taal, scholingsniveau, soort
migrantenachtergrond en mate van
studievaardigheden.

- Er zijn geen wachtlijsten. Vrijwel iedereen kan
direct geplaatst worden.



NATALIIA UIT OEKRAINE 

Mijn naam is Nataliia, ik ben 42 jaar oud, ik 
en mijn twee kinderen kwamen uit 
Oekraïne. We vluchtten voor de oorlog, 
onze vader bleef daar om ons land te 
verdedigen. 

Ik hoorde over jullie school via een vriend 
van mij en kwam een beetje Nederlands 
leren. 

Toen ik op school kwam, besefte ik dat dit 
niet zomaar een school is, dit is een echt 
vrouwenkoninkrijk @. 

Ik heb heel snel veel goede vrienden 
gemaakt. Ik krijg hier niet alleen 
taalkennis, ik krijg hier psychologische 
ondersteuning. Ik ben geladen met 
vrouwelijke energie en dit is niet alleen 
belangrijk voor mij, het is wat mij in leven 
houdt. 

En ik heb deze energie nodig, dit is de 
brandstof waarop we reizen. Ik en mijn 
twee kleine kinderen. 

Ik wil graag van deze gelegenheid gebruik 
maken om mijn grote dank uit te spreken 
aan alle docenten, Marleen en Jessica en 
natuurlijk Annette. Bedankt voor jullie 
harde werk. Bedankt voor wat jullie voor 
ons allemaal en voor mij persoonlijk doen 

FERESTEH UIT IRAN 

Mijn naam is Fereshteh. Ik ben Koerdisch. 

Het is bijna twee jaar geleden dat ik met mijn 
man en twee kinderen naar het prachtige 
Nederland emigreerde. Ik ben vierentwintig 
jaar lang leraar geweest in mijn land. Ik heb 
een masterdiploma in algemene taalkunde van 
Dr. Chomsky. In de eerste maand na mijn 
aankomst in Apeldoorn leerde ik het 
Da Capo-centrum kennen, en hier leerde ik 
de Nederlandse taal en fietste ik met de hulp 
van vriendelijke mannen en vrouwen. 

Ik zag in Da Capo dat allochtone 
vrouwen dezelfde waarde en respect 
hebben als Nederlandse vrouwen. En er is 
geen sprake van raciale en etnische 
superioriteit. 

De medewerkers van Da Capo behandelen 
ons goed en zorgzaam als zussen, 
moeders en familie. Ik ben elke week blij als 
ik bij Da Capo kom, ik krijg energie en 
motivatie. 



DE DOELGROEP 

De doelgroep die gebruikt maakt van het 
aanbod, is zeer divers. De groep migranten in 
de samenleving is zeer divers. 

Mensen hebben verschillende redenen om in 
Nederland te komen wonen. Zo komen 
arbeidsmigranten naar Nederland om te 
werken, en volgen studiemigranten een 
opleiding in Nederland. Voor gezinsmigranten 
is niet werk, maar trouwen, samenwonen of 
aansluiten bij een familielid de belangrijkste 
reden om naar Nederland te komen. 
Het migratievraagstuk in Nederland is complex. 
Vaak wordt gedacht dat asielmigranten de 
grootste groep vormen, maar dat is dus niet 
waar. De grootste groep migranten komt voor 
werk, studie of voor een gezinslid (of om een 
nieuw gezin te starten). 

Lang niet alle migranten zijn 
inburgeringsplichtig. Migranten van binnen de 
EU, kennismigranten en studenten hoeven niet 
in te burgeren. Asielmigranten en nareizigers 
zijn wel verplicht om in te burgeren en 
gezinsmigranten van buiten de EU ook. Echter 
voor elke groep zijn er weer aparte regels en 
wetgeving. 

Da Capo is dan ook toegankelijk voor alle 
vrouwelijke migranten die hierboven worden 
genoemd. Daardoor is de groep deelnemers 
erg divers. Maar de vrouwen willen allemaal 
graag de taal (beter) leren, andere mensen 
ontmoeten en iets leuks doen of iets nieuws 
leren. 

Sommigen moeten de inburgerings diploma's 
behalen en anderen weer niet. De ene 
deelneemster komt zelf naar Da Capo, vaak via 
mond-tot-mond reclame, en andere vrouwen 
worden door de gemeente geplaatst. 

Zowel vrouwen met een opleiding op HBO of 
universitair niveau als vrouwen die nooit naar 
school zijn geweest komen naar Da Capo. 
Sommige vrouwen zijn net in Nederland komen 
wonen en andere vrouwen wonen al geruime 
tijd in Nederland. 
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In September vierde Stichting Da Capo haar 10-jarig 
jubileum. Het was namelijk 1 O jaar geleden dat Marleen 
Hoogeboom de deuren opende. 

Wat begon met een paar vrijwilligers en enkele tientallen 
leerlingen en deelneemsters in het naaiatelier, is 
uitgegroeid tot een grote levendige organisatie waar 
honderden vrouwen per jaar deelnemen aan de 
aangeboden activiteiten. Een mijlpaal om trots op te zijn! 

Dit jubileum hebben we gevierd met deelneemsters, 
vrijwilligers en betrokkenen van de stichting. Er is een leuke 
en gezellige dag georganiseerd met allerlei activiteiten. Er 
was een markt met kramen met zelfgemaakte items en met 
zelfgemaakte lekkernijen die verkocht werden. Er waren 
workshops (dans, djembe, bloem maken, henna tatoo zetten, 
een tasje maken en bakken in de kookstudio). Een 
modeshow met de mooie kledij uit verschillende landen 
werden getoond. En er was een lunch gemaakt door de 
kookstudio. 





















VRIJWILLIGERS MAKEN DA 

CAPO 

Da Capo draait bijna 
geheel op 
vrijwilligers. 

"Het is mooi om te 
zien hoe zo veel 
mensen zich 
belangeloos inzetten 
voor een ander". Ik 
ben er trots op dat de 
stichting bijna 
helemaal draait op de 
inzet van 
vrijwilligers", aldus 
projectcoördinator 
Marleen. 

AANTAL VRIJWILLIGERS PER FUNCTIE 
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Vrijwilligers aan het woord 

In 2018 hoorde ik via een vriendin 
dat Da Capo op zoek was naar 
taalvrijwilligers. Nadat ik een aantal 
lessen had bijgewoond, werd ik in 
september van dat jaar in het diepe 
gegooid en kreeg ik mijn eigen 
groep op A 1 niveau. Inmiddels geef 
ik drie keer in de week les aan twee 
verschillende groepen. De starters 
zijn vrouwen die meestal nog maar 
kort in Nederland wonen en dus 
nog geen woord Nederlands 
spreken. De bedoeling is dat ze in 
drie maanden tijd doorstromen 
naar een hoger niveau. 

Je ziet dus veel vooruitgang in deze 
groep en dat geeft mij een enorm 
veel voldoening. Ook geef ik les 
aan een spreek-groep. Deze 
vrouwen hebben in hun land van 
herkomst niet of nauwelijks 
onderwijs gehad en kunnen 
onvoldoende lezen of schrijven. De 
nadruk ligt dus op het begrijpen 
van de taal en dat ze de 
basis-beginselen spreken. Van deze 
vrouwen heb ik geleerd dat 
communiceren veel meer is dan de 
gesproken taal. Onderling spreken 
zij vier verschillende talen en 
ondanks dat vormen zij een hechte 
groep. Ik vind dat mooi om te zien.

Werken bij DaCapo en het 
ontmoeten van zoveel 
verschillende vrouwen uit 
verschillende culturen geeft mij 
vreugde en daardoor meer 
zelfvertrouwen en een bredere kijk 
op het leven. 

Een klein jaar na mijn 
pensionering in 2015 had ik wel 
weer zin om me ergens mee te 
verbinden. Het werd Da Capo en 
ik heb er geen moment spijt van 
gehad. Samen met Ma ria nne geef 
ik de cursus arbeidsoriëntatie en 
variaties daar op. 
Da Capo is een mooie organisatie. 
Cursisten en vrijwilligers worden 
gezien en krijgen de kans om zich 
te ontwikkelen. De diversiteit aan 
aanbod maakt doorgroei 
mogelijk. 
Cursisten vinden elkaar hier, 
soms vloeien er vriendschappen 
uit voort. Da Capo straalt een 
gemoedelijke en gezellige sfeer 
uit. 
Ik voel me gewaardeerd als 
vrijwilliger. Er wordt meegedacht 
over het cursus programma en er 
is ruimte voor persoonlijke 
aandacht. Een paar keer per jaar 
wordt er iets georganiseerd voor 
de vrijwilligers. 
'S morgens als ik op mijn fiets stap 
om naar Da Capo te gaan, 
bevind ik me tussen iedereen 
die naar het werk gaat. Dit 
is een nostalgische beleving 
die een andere energie geeft. 
Net als de frisse ochtendgeur. 
Vroeger verbonden met werk. Nu 
met mijn vrijwilligerswerk. Ik heb 
er altijd zin in. 

Ik ben Marian Jansen en ca. 9 jaar 
taalvrijwilliger bij Da Capo. Na mijn 
pensioen ben ik als taal maatje bij 
VI uchtel ingenwerk en Wisselwerk 
(nu Stimenz) actief geweest. Nadat 
ik een paar keer bij Da Capo had 
ingevallen, vond ik taalles geven in 
een groep leuker. Je hebt te maken 
met een zeer diverse groep 
migrantenvrouwen, divers in land 
van herkomst, divers in niveau. 

Naast dat ik het zelf belangrijk vind 
dat migranten de Nederlandse taal 
leren (zelfredzaam zijn en kunnen 
meedoen in de samenleving) en ik 
lesgeven leuk vind, is het voor 
mijzelf ook heel interessant om 
veel te horen en te leren over 
andere culturen. 

Het vrijwilligerswerk bij Da Capo 
geeft mij hiertoe mogelijkheden en 
veel voldoening. 

Da Capo is een prima organisatie 
die migrantenvrouwen, die willen 
meedoen, vele mogelijkheden 
biedt. Elkaar ontmoeten en 
gezelligheid, zowel voor de 
migrantenvrouwen als de 
vrijwilligers onderling, staan hoog 
in het vaandel. 

Een plek waar ik graag naar toe ga. 



• • • • • 

Elke dinsdagochtend werken we 
samen in de tuin, altijd beginnend met 
een korte werkbespreking. Mijn doel 
is dat deelnemers niet alleen 
zelfstandig taken kunnen uitvoeren, 
maar ook leren om zelf werk te zien. 
Voor de participatiedeelnemers is dat 
soms een uitdaging; zij werken liever 
met een duidelijke takenlijst. Toch zie 
ik dat iedereen langzaamaan steeds 
meer verantwoordelijkheid oppakt en 
eigen taken zelf oppakt. 
Persoonlijk haal ik veel voldoening uit 
het werken in de buitenlucht en met 
mensen. Zelfs in het najaar bleven we 
wekelijks samenkomen. Het resultaat 
mag er zijn: alle moestuinbedden zijn 
netjes afgezet met rechtopstaande 
stoeptegels, de paden zijn onkruidvrij, 
en we hebben een gekregen 
schapenhek geplaatst. 
In mijn dagelijks leven werk ik als 
internetmarketeer, wat betekent dat ik 
veel achter de computer zit en 
mensen vooral via videocalls zie. Bij de 
tuin van Da Capo geniet ik ervan om 
mensen in hun kracht te zetten door 
hen taken te laten doen die ze leuk 
vinden en waarin ze goed zijn. Als 
iedereen na een ochtend in de tuin 
tevreden en voldaan naar huis gaat, 
ben ik een gelukkig mens. 
Door mijn werk in de moestuin heb ik 
nieuwe vaardigheden en interesses 
ontwikkeld, wat ook mooie kansen 
heeft gebracht. Volgend jaar begin Ik 
mijn eigen stichting Ontkiemen, 
waarmee ik versteende tuintjes wil 
vergroenen. Ook daar wil ik mensen 
met een afstand tot de arbeidsmarkt 
en vrijwilligers een plek geven. 

Ik ben inmiddels tweeënhalf jaar 
vrijwilliger bij Da Capo, waar ik op 
dinsdagmorgen de taalgroep 
niveau 4 doe. Ik ben nu vier jaar 
met pensioen. In mijn werkende 
leven was ik leraar Nederlands in 
het MBO, dus dit vrijwilligerswerk 
sluit daar goed bij aan. Het leren 
van een andere taal is voor 
volwassenen niet eenvoudig. De 
vrouwen aan wie ik lesgeef zijn 
doorgaans zeer gemotiveerd 
omdat de beheersing van de 
Nederlandse taal beslissend is 
voor hun maatschappelijk 
functioneren in Nederland. Het 
geeft mij veel voldoening om hier 
een bijdrage aan te leveren. De 
lessen zelf zijn altijd heel gezellig, 
we praten veel over alle mogelijke 
onderwerpen en lezen samen 
teksten. Vaak gaat dat over de 
verschillen in cultuur, traditie en 
gewoonten. Voor mijzelf is dat 
ook heel leerzaam. Ik gebruik de 
gesprekken om taalkwesties te 
behandelen. Op dit niveau is de 
zinsvolgorde een belangrijk 
thema. Ook het gebruik van de 
verleden tijd blijft een doorgaand 
aandachtspunt. Verder allerlei 
uitdrukkingen in het Nederlands 
die voor mij vanzelfsprekend zijn 
maar voor de vrouwen niet. Ik leer 
er zelf ook van op een andere 
manier naar mijn eigen taal te 
kijken. Da Capo is een prettige 
kleine organisatie met veel 
persoonlijke aandacht voor de 
mensen. Kortom, ik doe dit 
vrijwilligerswerk met veel plezier 
en hoop er nog lang mee door te 
gaan. 

Mijn naam is Saskia en sinds 3 jaar 
begeleid ik op de 
donderdagochtend het handwerk 
café. Aangezien haken, breien en 
wol spinnen grote hobby's van mij 
zijn, heb ik niet lang hoeven 
denken of ik dit wilde doen toen 
ik werd gevraagd. 

Ik houd van verhalen en leren over 
andere culturen. Een café is dan 
een perfecte setting! 

Wat mij vooral iedere keer weer 
treft is de veerkracht van de mens. 
Waar de dames ook vandaan 
komen, stuk voor stuk hebben ze 
het nodige meegemaakt. Hoe 
verdrietig het soms ook is, het is 
altijd gezellig en er wordt veel 
gelachen! Doordat er vaak foto's 
van familie in het thuisland worden 
gedeeld, leer je de dames nog 
beter kennen. 

De samenstelling van de groep 
verandert regelmatig maar er is 
een vaste kern die trouw iedere 
week komt. Een van de dames 
heeft in de afgelopen drie jaar 
leren haken en heeft inmiddels, 
geheel zelfstandig, meerdere sjaals 
gemaakt! Dat is zo geweldig om te 
zien! Je krijgt echt een band. 
Daarom kom ik heel graag bij Da 
Capo! 



MEEDOEN NAAR KUNNEN EN LEREN IN DE PRAKTIJK. DAT 
KAN BIJ DACAPO 

De participatiewet en de 
nieuwe inburgering 
Bij Da Capo komen veel 
vrouwen die doorverwezen 
worden door de gemeente. 
Zij vallen onder de 
participatiewet of zijn gestart 
onder de nieuwe 
inburgeringswet op de 
Z-route.

Deze Z-route is bedoeld voor 
mensen die het verhoogde 
niveau van de inburgering 
(B1) niet kunnen halen. Zij 
moeten een duaal traject 
afleggen dat bestaat uit 
taallessen en uit 
vrijwilligerswerk 
(participatie-uren). 

Het idee erachter is dat deze 
mensen Nederlands leren op 
de "werkvloer" door te doen 
en te werken met 
Nederlanders. 

Mensen in de participatiewet 

moeten ook naar vermogen 
deelnemen aan de 
maatschappij en kunnen 
geplaatst worden op 
zogenoemde 
participatieplekken. Dat kan 
gaan om dagbesteding of om 
vrijwilligerswerk of een 
leerwerkplek. 

Het aantal deelnemers aan 
deze participatieplekken, in 
Apeldoorn heet dit 
Apeldoorn Werkt Mee 
plekken (AWM) is vrij groot. 
Veel vrouwen met een 
migratieachtergrond worden 
door de gemeente geplaatst 
bij ons omdat wij ons richten 
op deze doelgroep en tevens 
zijn wij een zeer 
laagdrempelige plek. Ook 
zonder kennis van het 
Nederlands kan iemand 
starten. 

AWM plekken bij da Capo 

De AWM plekken die wij bieden en het aantal 

deelnemers In december 2024: 

.... ...... 

Naaiatelier 20 

Gastvrouw 3 

Oppas 2 

Handwerkcafé 3 

Kookstudio 6 

Moestuin 2 

37 
� 

Sommige vrouwen doen mee 
op twee plekken. Daarom zijn 
er meer plekken dan aantal 
AWM deelneemsters. 

Het aantal actieve 
deelnemers op AWM varieert 
omdat sommige trajecten 
stoppen, maar nieuwe 
trajecten weer starten. Op 
moment van schrijven zijn er 
bij ons 28 vrouwen actief op 
AWM plekken. 

Soms stoppen trajecten weer 
omdat iemand uitstroomt 
naar betaald werk of omdat 
het gezin uit de 
particpatiewet is gekomen 
door werk van bijvoorbeeld 
de partner, waardoor er geen 
bijstandsuitkering meer 
wordt ontvangen. Of soms 
loopt het niet goed, is iemand 
te veel afwezig of 
functioneert niet goed 
genoeg en wordt er besloten 
om te stoppen. 



Aantal deelnemers 2024 

Het aantal deelnemers 
dat meedoet aan de 
taallessen en alle andere 
activiteiten is gedurende 
het jaar stabiel. Soms 
stoppen er mensen 
maar er komen ook weer 
nieuwe deelnemers bij. 

Aantal aanmeldingen in 
2024:131 

Aantal gestopte 
deelnemers in 2024: 145 

Tu11t1;1I) 

Da Capo is ondertussen een organisatie die 
redelijk goed bekend is in Apeldoorn. Andere 
organisaties die werkzaam zijn in de sociale 
sector verwijzen vrouwen door, evenals de 
gemeente. En uiteraard de netwerkpartners van 
het Taalhuis Apeldoorn weten ons te 
vinden voor doorverwijzingen. 

Ook weten vrouwen ons te vinden door mond 
tot-mond-reclame door bijvoorbeeld een 
vriendin, een buurvrouw of een (taal)maatje. 

-Wekelijks zijn er wel nieuwe aanmeldingen 
van vrouwen, soms mannen, die mee willen 
doen aan de taalles of aan een taalcafe. Of ze 
melden zich aan om te leren fietsen. In het 
naaiatelier en de kookstudio komen veelal 
vrouwen te werken die door de gemeente 
worden geplaatst op zogenoemde 
participatieplekken. Elders staat meer 
informatie hierover. 

AANTAL DEELNEMERS IN 2024 

aaon atadlmle .Jlt:uve,tr,pa.;,.,., 14 

Tulmle; 19 

Atelier, 4l 

Uitilü 1 

---

MoestMift; 9 

Onbelutnd;ll 

Oppti; 1 
St,a...,..lh;ll 











SOCIALE MEDIA 
in beeld 

Da Capo is actief op Face book en lnstagram. Soms om leuke 
evenementen te delen, soms om vrijwilligers te werven en soms worden 
we genoemd door andere organisaties waar we mee samen werken. 
Hieronder een paar voorbeelden van onze uitingen op Facebook. 

Alt!1d 9'Q9end 

... '' 

Vrlenoen ur111od1oenom deze pao,na levk te 
vinden 









DE LOCATIES VAN STICHTING DA CAPO 

Da Capo heeft een hoofvestiging in Apeldoorn Zuid. Drie jaar geleden hebben wij het 
mooie pand "de Finse School" kunnen huren. Dit pand leent zich uitermate goed voor 
een ontmoetingsplek. Er zijn 3 leslokalen, een ruimte die is ingericht als naaiatelier en 
er is een nieuwe keuken ingekomen toen we het gebouw betrokken. Verder is er een 
ruimte voor de kinderen en een mooie grote tuin. Daar doen een aantal mensen het 
onderhoud en onderhouden zij de moestuin. Op de stoep en de parkeerplaats vindt 
de fietsles plaats. 

Naast het hoofdgebouw zijn er ook andere locaties in gebruik voor de taalcafés. We 
maken gebruik van buurthuizen of woningbouwverenigingen (gratis of voor een kleine 
vergoeding) in 3 wijken: De Maten, het centrum en Noord. 

Eksterweg 71 Zuid 

De voorkant van het gebouw. 

Een van de leslokalen 

Taalcafe in de Maten. 't Veldhuus 
beheerd door woningstichting Ons 
Huis 

De tuin bij het gebouw 

Ut Huussie centrum 

Taalcafe in het centrum. 
Buurthuisje beheerd door Stlmenz 

De keuken van de kookstudio 

Het naaiatelier 

Taalcafe in Zevenhuizen. Locatie 
beheerd door gemeente 

Eksterweg 71 Zuid, fietsles 

De parkeerplaats. fietsles 
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